
 

 

Wij geloven dat God zelf een eind wil maken aan de ellende in de wereld en bezig is een nieuwe 

hemel en aarde te maken.  

Wij geloven dat de heilige Geest in ieder van ons werkt, om de ander lief te hebben en te werken aan 

een betere wereld.  

Wij willen volgelingen van Jezus zijn en met kracht van zijn Geest zijn liefde gestalte geven in alles 

wat we doen.  

In de gemeente gaan we als broers en zussen van Jezus met elkaar om. Het maakt niet uit wat je 

opleiding of achtergrond is. God heeft ieder mens lief. Voor ieder mens is er plek in de gemeente en 

ieder mens krijgt de aandacht die hij nodig heeft om tot volle ontplooiing te komen.  

Een van onze belangrijke waarden is dat we altijd direct bereid zijn om elkaar te aanvaarden en te 

vergeven, omdat God dat ook met ons deed.  

Jezus heeft ons geleerd dat je alleen geestelijk kunt groeien als je bereid bent te dienen. Daarom 

zetten we ons in voor elkaar en voor onze naaste, onze buren, onze wijkgenoten, maar ook onze 

naasten over de hele wereld.  

In de samenkomsten, de kringen, ja in alle teams, willen we het beste geven van wat we hebben 

gekregen om God te eren met onze tijd, inzet, talenten en financiën.  

We werken samen als één groot team om met elkaar een prachtig Huis voor God te bouwen, een 

Huis dat steeds mooier wordt, en dat laat zien dat Hij het licht wil laten stralen op deze aarde. 


