
 

 

Eerlijk en open. Iedereen mag zijn of haar mening naar voren brengen. Je kunt open en eerlijke 

antwoorden verwachten.  

Met elkaar nadenken over wat christenen geloven. In wie of wat geloven christenen nu precies? Daar 

gaan we ons samen in verdiepen.  

Meedoen. Als ieder meedenkt en meedoet kunnen we het meest van elkaar leren.  

Anderen uitnodigen. Je kunt anderen uitnodigen ook aan de cursus mee te doen.  

Uitzoeken wat het doel van ons leven is. De cursus is zeer geschikt om te ontdekken wat voor jou het 

doel van jouw leven is.  

Samen leren en ontdekken. Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd op een 

ontspannen manier samen bezig zijn. 


